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De draak van Daan

Daan is pas verhuisd.

Hij heeft nog niet veel vrienden.

Maar wel een pup!

Op school wil hij graag praten over Krul.

Maar dan zegt hij ineens iets geks …

Komt dat nog goed?

Daan
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Wat doet Krul om Daan wakker te maken?

 Hij pakt zijn sok en rent weg.
 Hij likt de wang en de neus van Daan.
 Hij blaft heel hard.

Daan zegt dat hij een draak heeft.
Waar kwam die draak vandaan?

uit de schuur  /  uit het vuur  /  uit een ei

Joep, Kol en Ling gaan naar Daan.
Wat doet Daan als de bel gaat?

 Daan verstopt zich achter de bank.
 Daan verstopt Krul.
 Daan verstopt de draak.
 Daan vertelt dat er geen draak is.
 Daan gaat snel naar het veldje.

Wie is wie? Schrijf de naam er onder.

Wie zegt dit?

‘Ik heb een spin. Hij heet Reus.’

‘Ik heb een haai. Zijn naam is Kaak.’

‘Ik heb een slang. Hij heet Snip.’

‘Ik heb een draak. Hij heet Krul.’
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Met wie zou jij vrienden willen worden 
in de klas van Daan? Schrijf op waarom.

Daan Joep Kol Ling

Waarom zegt Daan dat hij een draak heeft?

Ik geef dit boek:


